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HET TWEEDE DOEL. - Er bestond vrees voor het Maria-kastje op
den Boekelschen wegj;langs officiéelen weg is gestreefd naar
behoud en verfraaiing.Tevens is medewerking verleend bij den
opbouw van het St.Anna-kastje aan de Molenstraat. Die oude
punten moeten voor de kastjes bewaard blijven: dit is een
kwestie van pi&teit, ook ten opzichte van onze voorouders;
een kwestie van historische aansluiting bij het verleden
en van behoud van het godsdienstig karakter, dat eigen is
aan het Gemertsch dorpsbeeld en den Gemertschen mensch ! -
Ook tracht men via de hoogste instanties een EERZAMER PLAATS
te geven aan het stoffelijk overschot van den alhier op
11 Mei 1940 gesneuvelden Sergeant, Paul van Oostveen: Ook
dit is een kwestie van pi&teit, van hun liefde voor ons
Vaderland, ons '"heem" in breeden zin. Er wordt tevens een
gedenksteen geplaatst. WIE DOET MEE ?7?

HET DERDE DOEL. - Hieraan wordt op velerlei wijze aandacht
besteed. Zoo houdt de Secretaris, de Heer M.Teunissen, een
kroniek bij van Kringwerkzaamheden, met fotos en kranten-
knipsels "verlucht". Tevens deponeert hij in het Kring-
archief wekelijks een exemplaar van het Gemertsch Kerk-
klokje en van de Gemertsche Courant.

Onze Heemkunde-Kring is dus goed op gang; er is leven in de
brouwerij en er zit muziek in de zaak! In de toekomst hopen
we onze vleugels nog meer uit te kunnen slaan: wanneer we
onze zaal zullen hebben, wanneer onze financién wat meer
geconsolideerd zullen zijn. Wat dit laatste ©betreft: de
GEMEENTE-RAAD voteerde in zijn zitting van 26 Juni een sub-
sidie van fl.25.-=.=- Hiervoor 2zijn we oprecht dankbaar .
De een of andere kapitaalkrachtige Vereeniging is misschien
in dezelfde goede gesteltenissen...?

En ten slotte zal alles vlotter verloopen, wanneer de Vre-
desengel ook in ons Gemertsch heem zal komen neerstrijken!

UIT "DE VOLKSKRANT" van 13 Juni 1941,

"Heemkunde is een prachtig vak voor kleinen en grootenjvoor
de grooten omdat ze daardoor een helderder besef krijgen van
wat hun streek en land waard zijn: voor de kleinen, omdat
die daardoor in de ware nationale sfeer worden gebracht'.

SOMMIGE LEDEN HEBBEN DE CONTRIBUTIE NOG NIET BETAALD.

De Penningmeester vond nog geen tijd om hen te bezoeken.
Men kan hem een genoegen doen door de CONTRIBUTIE TE
KOMEN AFDRAGEN !



